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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten dhr. B. Winters Jzn, tel. 06-21962147, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J. Meinen, Scheerweide 8,  06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr. E. Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. HJ. Brouwer, Leeuwerikstraat 27, tel. 492307  
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge Westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL07RABO0373749465 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman, De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr. E. Oudshoorn, Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. M. Jurjens, tel. 0621673478, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL65RABO0373748809 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 1 januari 2025 - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Sanne Knol, tel 06-12556189 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
mailto:pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scribaat@gereformeerdekerk.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
mailto:penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kopijkerkendrieluik@hotmail.com
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Waar het om gaat… 
 

We krijgen steeds meer te maken met kunstmatige intelligentie, waarbij de computer zelfstandig taken kan 
uitvoeren, zonder dat mensen er nog aan te pas komen. Het meest bekend is Chat GPT. Een 
computerprogramma dat onder andere zelfstandig teksten kan maken als je het een opdracht geeft. Stel je 
voor dat je zo je preek kan maken! 
Ik gaf het programma de opdracht om een preek te maken over de gelijkenis van de barmhartige 
Samaritaan. Binnen een minuut lag daar het resultaat. Het is bewonderenswaardig wat het programma er 
van maakte. Het verhaal werd goed naverteld. Maar inhoudelijk vond ik het waardeloos, of erger nog: fout, 
ronduit fout. Ik zal u uitleggen waarom. Voor mij was, wat de computer mij voorschotelde, een wat 
zoetsappig verhaal dat wij maar ‘net als de barmhartige Samaritaan’ ons best moeten doen. Dat zijn lege 
woorden waarmee je je geweten in slaap kunt sussen, maar die je niet wakker maken. Ze bieden geen 
troost, geen inspiratie. Het is vrome prietpraat. 
 

Wat dan wel? Wat werkelijk van betekenis is in ons leven, dat is wat ons raakt. En wat ons raakt, dat is het 
leven zelf, in haar goedheid en in de moeiten en zorgen die we hebben. 
 

In de herfst ervaren we dat in ons werk met veel pastorale zorg. Mensen gaan gebukt onder zorgen, 
eenzaamheid, ziekte, gemis. De dagen worden korter, de duisternis duurt langer. Er gaat bijna geen gesprek 
voorbij of de oorlogen in Oekraïne en Gaza worden genoemd. Dat het ons belast, ons zorgen baart, soms 
angstig maakt. En met recht. Veel mensen kijken niet meer of veel minder naar het journaal, laat staan de 
eindeloze praatprogramma’s. En dan nog wat we persoonlijk mee maken. Het leven is niet eenvoudig. En 
daar helpen goedkope praatjes over dat we ‘net als de barmhartige Samaritaan ons best moeten doen’ niet 
mee. 
 

En dus nogmaals: wat dan wel? 
Wij vinden vreugde, troost, inspiratie, vriendschap, warmte, in onze verbondenheid met elkaar en bij 
elkaar. Dat is de basis waarin we in ons leven houvast vinden en evenwicht. In het concrete leven dat wij 
met elkaar delen. 
 

Het bijzondere van het christelijk geloof is dat daar alle nadruk op komt te liggen in het geboorteverhaal 
van Jezus Christus. Geen godheid die van boven op ons neerkijkt. En waarvan we dan maar moeten geloven 
dat deze god het beste met ons voor heeft. 
Maar God die voor ons zichtbaar wordt en hoorbaar in een mens. In een mens als wij: die lijdt, die hoop 
geeft, die vertrouwt op God. En die zich met lijf en ziel verbindt met de mensen om hem heen. Dat is ook 
de reden waarom het geboorteverhaal van Jezus begint onder erbarmelijke omstandigheden. Het is geen 
triomfantelijk verhaal van overwinnaars. Ook zijn verdere levensverhaal niet. Het is een verhaal als van ons 
allen. Met het goede van het leven en dat wat ons bezwaart. Wat ons vreugde en zin geeft en waar we 
dood lopen. 
 

Leven in navolging van Jezus is eenvoudigweg dat: je met hart en ziel verbinden aan de mensen die op jouw 
pad komen. Om dat goed te doen is meer nodig dan je best doen. Het vraagt toewijding, aandacht, 
zorgvuldigheid en er voor open staan dat een ander altijd anders is als jij. In die zin kun je het vergelijken 
met de geboorte van een kind. Een pasgeboren kind kan alleen overleven als de verzorgers van de 
pasgeborene met toewijding het kind verzorgen. 
 

Je zou het zo kunnen zeggen: wat we met kerstmis vieren, is dat we met elkaar willen leren omgaan als met 
een pasgeborene. Of anders gezegd: in ieder mens Christus herkennen. De pasgeboren Christus die wij op 
ons pad ontmoeten en die ons uitnodigt om met toewijding, aandacht en zorgvuldigheid te leven. 
Gezegende kerstdagen!         Ds. René Kok 
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HET KERSPEL: 
 
Maandsluiting:  
In december is er geen maandsluiting, maar er is een kerstviering op  
19 december 19.00 uur die door de vrijwilligers wordt verzorgd.  
De heer J. Lopers zal het orgel bespelen 
 

 

AGENDA 
 

22 dec. 16:00 uur Kinderkerstfeest Geref. Kerk 

12 jan. 19:00 uur Zangdienst, Johannes de Heer Geref. Kerk 

20 febr. 20:00 uur Concert Roon Staal Herv. Kerk Kolderveen 
 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

10-12 Mevr. T. Twerda-Hoekstra, Zuiderlaan 134 Meppel 81 jaar 

11-12 Dhr. E. van der Linde, De Berken 2 87 jaar 

13-12 Dhr. J. Hoekman, Bramenweg 19 81 jaar 

17-12 Mevr. F. Eleveld, De Berken 12 80 jaar 

19-12 Dhr. K. Pool, Veneweg 50 89 jaar 

21-12 Mevr. J. Dijkhuis-Seijdell, Griftestuk 22 87 jaar 

28-12 Mevr. H. Mulder-Hadders, Gorthoek 9 91 jaar 

02-01 Dhr. H. Schrotenboer, Kolderveen 55B 83 jaar 

03-01 Dhr. P. Laverman, Bovenboerseweg 44 82 jaar 
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DANK 
 

Wij willen iedereen bedanken voor  
alle kaarten, felicitaties en bloemen,  
die we mochten ontvangen voor ons  
50-jarig huwelijksjubileum. 
Hans en Femmie Nijmeijer, Kolderveen 

 

ACTIE HOME SWEET HOME 
 

Tijdens de E-meeting op zondag 17 november 
hebben we een start gemaakt om het project 
Home Sweet Home extra onder uw aandacht 
te brengen. Het project dat we 2 jaar 
financieel met elkaar ondersteunen. Nu 
hebben we bedacht dat het fijn zou zijn om u 
als gemeentelid, er een tijdje actief bij te 
blijven betrekken. 
We hebben tijdens de E-meeting kaarten 
uitgedeeld waarmee men een dienst kan 
vragen of een dienst kan aanbieden. Hierbij 
valt te denken aan bijvoorbeeld een kop 
koffie drinken, ramen wassen (uiteraard voor 
een klein bedrag). De lijn met kaartjes hangt 
in de hal  aan de linkerkant) van de 
Gereformeerde kerk. U kunt als gemeentelid 
een kaartje van de lijn afhalen wanneer u 
bijvoorbeeld gebruik wilt maken van een 
aangeboden dienst en contact op nemen met 
desbetreffende persoon. De gegevens zoals 
naam en telefoonnummer staan achterop het 
kaartje geschreven.  
Op deze manier kan er ook verbinding 
ontstaan tussen gemeenteleden en stijgt de 
thermometer van het project Home Sweet 
Home ook weer verder! 
We houden deze actie een tijdje aan (dit 
wordt ook in de kerken Hervormd Nijeveen 
en Hervormd Kolderveen gepresenteerd) 
zodat u tijd heeft om er aan mee te werken. 
De oranje doos die bij de lijn staat, daar mag 
u de donatie in doen. Het gaat ons niet om 
grote bedragen maar de opzet is om 

verbinding te creëren tussen gemeenteleden 
en dat we op een leuke manier het project 
onder uw aandacht brengen. Uiteraard mag u 
ook zo een donatie in de oranje doos 
deponeren. 
 

Doet u mee!!! Met én voor elkaar!!!!! 
 

Hartelijke groet, 
Namens de commissie van het gezamenlijk 
zendingsproject. 
 

P.S. we hebben al een mooie gift mogen 
ontvangen, hiervoor onze hartelijke dank. 
 

OOGSTDIENST 2024 
 

Wij, als commissie, kijken terug op een 
geslaagde PKiN- dienst! En wat een dank-
baarheid van de mensen die een fruitbakje, 
of echtparen 
die een 
fruitbakje en 
bloemetje 
ontvingen. Wij 
willen u dan 
ook bedanken 
voor de giften 
die we hebben 
mogen 
ontvangen. 
Maar ook 
bedankt aan de 
mensen die 
fruit hebben 
gebracht en/of fruitbakjes en bloemetjes 
hebben weggebracht. En aan degenen die 
hebben geholpen de fruitbakjes inpakken. 
Ook de kinderen hebben geholpen met 
fruitbakjes maken en zondagmorgen waren 
ze in de kerk. En in de kerk waren nog meer 
kinderen. Fijn dat jullie er waren! Uiteindelijk 
zijn er 156 adressen bezocht. 
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En dan Actie Schoenendoos: 39 stuks!  
Een geweldig aantal. Een mooi geschenk voor 
kinderen in Afrika, Oost-Europa of in een 
vluchtelingenkamp. Een aantal schenkers 
betaalden ook de transport- en 
organisatiekosten van hun doos. De overige 
kosten worden voldaan door de diaconieën 
van alle drie de kerken. Hartelijk dank 
hiervoor. 
 

Dank namens de commissie, 
Janneke, Anneloes en Marieke 
 

ZE DOEN ER NIETS MEER AAN 
 

Als geloof voor jou belangrijk en 
vanzelfsprekend is, heb je dat vast ook door 
willen geven aan je kinderen. Maar zij blijken 
andere wegen te gaan. De verhalen worden 
niet meer verteld aan de kleinkinderen. De 
kerk raakt uit beeld en vertrouwde rituelen 
spreken hen niet meer aan. Dat doet pijn. 
(Groot)ouders vragen zich soms af of ze iets 
verkeerd hebben gedaan maar respecteren 
ook de keuze van hun kinderen. 
 

Als u dit aanspreekt en herkent, wil ik u 
uitnodigen daar een middag of avond over te 
praten met elkaar. Samen het gesprek 
aangaan over zorgen en kansen! Het zal 
ergens in januari worden. Meld je aan bij 
Marjan van Hal. 
 

KERSTNACHTDIENST: OPROEP 
 

Een oproep: als u een engel in huis hebt, een 
kleine of een grote, het maakt niet uit, mag u 
die meenemen naar de kerstnachtdienst! Het 
zou fijn als we een kleine of grote 
verzameling kunnen aanleggen daar. 
Uiteraard kunt u ‘m na afloop weer mee naar 
huis nemen. 
 

Meer info over de dienst vind u elders in dit 
blad. 
 

JONGERENGROEP 18+ 
 

De laatste paar keren waren er steeds meer 
afhakers. Jullie hebben het druk met van 
alles. Zo gaat dat. Met de overgeblevenen 

hebben we het tijdstip aangepast. En de 
laatste keren waren de gesprekken ook 
behoorlijk filosofisch van aard. Over geloof 
nog altijd natuurlijk, maar wel heel breed en 
ook wel diep. Als je daar belangstelling voor 
hebt, ben je de volgende keer, 15 december 
om 20.30 uur, welkom op Griftestuk 19.  
Info bij ds. Johan Prosman (tel. 06-12711603) 
 

GESPREKSGROEP ± 30 
 

Dinsdagavond 10 december 20.00 uur komen 
we weer bij elkaar. Deze keer bij Nick de Vos, 
Het Nieveen 37. We praten over ons geloof in 
God. We gaan het deze keer over kerstfeest 
hebben, het geboortefeest van Jezus, Gods 
Zoon. We volgen daarmee niet alleen de tijd 
van het jaar, maar ook nog steeds de 
Apostolische Geloofsbelijdenis: Ik geloof in 
Jezus Christus. 
Kom je ook meedoen? Welkom! 
Informatie? Bel of app Anje (06-12529230) of 
ds. Johan Prosman (06-12711603). 
 

GEMEENTEGROEIGROEP (GGG) 
 

Donderdagmorgen 12 december komen we 
weer bij elkaar bij Hennie Maat thuis, Burgm. 
van Veenlaan 5c. Nog een extra laatste keer 
werken we met ons boekje: ‘Leef je geloof’. 
‘Bidden met verwachting’ is het thema n.a.v. 
Jakobus 5:13-20. Er was nog zoveel blijven 
liggen de vorige keer, dat we er nog even op 
doorgaan. We hadden het over de kracht van 
bidden. Het gebed van een rechtvaardige is 
krachtig, vertelde Jakobus ons immers. Maar 
we zijn nog maar nauwelijks uitgepraat 
geraakt over wat ‘rechtvaardig’ is. Toch wel 
iets meer dan alleen jezelf een goed mens 
vinden, bedachten we. En over het bidden 
gaan we het dus nog hebben. Als u ook 
geïnteresseerd bent, kunt u dus nog een keer 
daarover meedenken en -zoeken. Daarna 
gaan we kijken wat we de volgende keren 
gaan doen. Dus als u een geloofsthema, een 
Bijbelse persoon, enz. heeft, waar u graag 
eens over zou willen doorpraten, dan is dit 
uw kans! Dan moet u er en nu bij zijn…! 
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Als u informatie wilt, of ook wilt aansluiten, 
dan kunt u terecht bij een van de 
groepsleden of bij  
Lourens Schipper (06-51031603) of  
ds. Johan Prosman (06-12711603) 
 

GESPREKSGROEP ‘KOFFIE-MET’ 
 

Dinsdagmorgen 17 december om 10.00 uur 
komen we weer bij elkaar bij Lenie van der 
Touw, Scheerweide 24. We zijn een gezellige 
groep en we praten over wat u ter sprake 
brengt. Dat kan gaan over geloof, maar ook 
over andere dingen die ons bezig houden. De 
komende keer gaan we over euthanasie aan 
de praat, hebben we bedacht... 
 

PROJECTKOOR WEER VAN START 
 

Het projectkoor Kolderveen is weer van start 
gegaan. Dit keer heeft de werkgroep voor 2 
projecten gekozen een korte en een wat 
langere. Het eerste project betreft een 
bijzondere dienst namelijk medewerking op 
22 december 2024 aan de kerkdienst in 
Kolderveen. Dit zal een dienst worden in 
adventssfeer en het koor gaat een aantal 
Engelse Carols uitvoeren. Ook zijn er twee 
Carols, die samen met de gemeente 
gezongen gaan worden. De voorganger is  
Ds. Wilbert Dekker uit Kampen. 
Het koor repeteert op de woensdagavond 
van 19.00 uur tot 20.15 uur in de Hervormde 
kerk in Kolderveen 
Het is Ds. Wilbert Dekker geweest die 2010 
de ‘aanjager’ van het projectkoor is geweest. 
Samen met zijn echtgenote, Esther, hebben 
ze destijds meegezongen in het koor. 
Hij klopte bij Johan Rodenhuis en Ruth Pos 
aan voor de muzikale (bege)leiding, hijzelf 
zorgde voor zangers en van meet af aan 
draait het projectkoor als niet meer weg te 
denken. Wilbert en Esther hebben in het 
begin deel uitgemaakt van het koor, totdat ze 
vertrokken zijn naar Kampen. 
Het projectkoor, dat nog steeds regelmatig 
actief is, zoekt elk jaar een nieuw project en 
omdat een projectkoor altijd tijdelijk is, is het 

dus te overzien en is het niet moeilijk om 
daar elk jaar deelnemers voor te krijgen. 
In overleg en samenwerking met Ds. Wilbert 
Dekker gaat het projectkoor aan de slag en 
hopen er op 22 december a.s. een feestelijke 
dienst van te maken. 
In een volgende Drieluik komt de werkgroep 
terug met nadere informatie over het tweede 
project. 
De werkgroep 
 

ONTMOETINGSMIDDAG 
 

Op 15 januari 2025 hopen we als dames van 
de voormalige vrouwenvereniging in het 
nieuwe gebouw van HGKD bij elkaar te 
komen. We beginnen het nieuwe jaar met 
een lunch en starten om 11.00 uur. Na de 
lunch spelen we bingo (we stoppen plm. 
14.30 uur). We vragen van een ieder een 
bijdrage van 5 euro voor de lunch. Het zou 
fijn zijn als iedereen een kleinigheidje 
meeneemt, wat we kunnen gebruiken als 
bingoprijsje.  
 

De volgende data dat we weer bij elkaar 
hopen te komen zijn 12 februari, 12 maart en 
16 april. We beginnen dan om 14.30 uur. 
We hopen weer op een mooie opkomst en 
een gezellig samen zijn. 
Jantje Huisman, 0522-281641 
Arja Stap, 0682071926 
 

WIJ GEDENKEN 
WOLTER STRIJKER 

 

Geboren 15 juli 1934,  
overleden 11 november 2024 
 

Voor de meeste mensen van ons is Wolter 
bekend als bakker Strijker. Wolter komt uit 
een gezin van bakkers en ook zijn jongens 
hebben het vak voortgezet. Van kind af aan 
hielp hij zijn vader thuis in de bakkerij en 
leerde zo het ambacht tot in de vingers 
beheersen. Wolter komt uit een groot gezin. 
Ze waren thuis met zijn tienen dus er moest 
ook letterlijk brood op de plank. Geen 
eenvoudige jeugd, want zijn ouders hebben 
veel verdriet en tegenslag gekend. Wolter 
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had er later graag met zijn vader over willen 
praten. Maar de generatie van onze ouders 
waren geen praters. Zeker na de oorlog was 
alles er op gericht om te zorgen voor  
zekerheid: onderdak en eten. Zijn vader was 
voor Wolter ook een voorbeeld hoe te leven. 
‘Hij klaagde nooit. Dat wil ik ook.’ En zo zocht 
Wolter altijd weer moed te vinden. 
Wolter ontmoette Albertje. En zo vertelde hij 
liefdevol, dat toen hij haar zag dacht: ‘ja, dat 
is mijn meisje’. Samen zijn zij bijna zestig jaar 
getrouwd geweest. Een voorrecht om zo lang 
samen te mogen zijn. Beiden werkten een 
leven lang in de bakkerij. Albertje in de 
winkel. Wolbert in de bakkerij. Ze hebben 
twee zonen gekregen Henry en Harry. Beide 
jongens werken ook tot op de dag van  
vandaag in de bakkerij. Hun hele leven 
hebben zij samen als gezin, zo in ons dorp, 
ons van brood voorzien. En alle lekkers 
natuurlijk. Voor Wolter was het een grote 
vreugde om zo met zijn gezin de dagen te 
leven. Ze gingen ook samen op vakantie. 
Vooral de cruise die zij maakten was een 
ervaring die Wolter en Albertje met 
dankbaarheid vervulden. In de laatste 
zorgrijke jaren zijn de jongens ook altijd 
zorgzaam aanwezig gebleven voor hun 
ouders. Wolter bleef tot op het laatst naar de 
bakkerij gaan. Zelfs de laatste jaren toen zijn 
gezicht steeds minder werd en hij nog maar 
zeer slecht kon zien, ging hij op de fiets in de 
vroege ochtend naar de bakkerij om de ovens 
in de gaten te houden en, zoals hij gewoon 
was, de nodige aanwijzingen te geven. Bij de 
uitvaart koos de familie voor de bijbeltekst 
‘Niet bij brood alleen’. Een betere tekst past 
niet bij een bakkersfamilie. Maar voor Wolter 
geldt dat ook zeker. Hij was niet bang voor de 
dood. Zijn leven vond hij voltooid. Hij kon 
zich in zijn geloof toevertrouwen aan God en 
was ook nieuwsgierig ‘hoe dat zou zijn’. Tot 
op het laatst heeft hij liefdevol Albertje 
terzijde gestaan. Altijd sprak hij met  
waardering en zachte woorden over haar. En 
met dankbare woorden over zijn zonen en de 
mensen om hen heen die voor hen zorgden. 
Wij houden hem in dierbare herinnering. Dat 

hij mag rusten in vrede. In de bakkerij is een 
lege plek ontstaan. Wij wensen Albertje, 
Henry en Harry sterkte toe in het gemis van 
hun man en vader. 
Ds. René Kok 
 

NOTULEN GEZAMENLIJKE DIACONIE 
 

Vergadering van 16 juli 2024 
 

Aanwezig: Mathilde Wever, Jennet van Dijk, 
Frens Westenbrink, Adrie Pouwels, Elly 
Timmerman, Jochem Slijkhuis, Ritza Kroeze, 
Feddrik Zantinge, Klaas Knol, Nico Hoekman, 
Robert Oort. 
 

1. Opening 
Nico opent de vergadering met het gedicht 
“Herkenning”. Jennet zit de vergadering voor, 
ze neemt vanaf nu het voorzitterschap over 
van Nico. 
 

2. Vaststelling agenda 
Aanvullende agendapunten: 
-Er is een mail binnengekomen bij de HGKD 
dat bloemenwinkel ´Bij Alida´ stopt met haar 
winkel en de winkel wordt overgenomen 
door Ineke van Laar. De vraag is of de 
overeenkomst die Alida had, kan blijven 
staan. Het gaat om de bloemen bij bijzondere 
gelegenheden zoals de paasattenties. Wat 
ons betreft kan de overeenkomst blijven 
zoals die was.   
Actie: Jochem geeft dit besluit door als 
antwoord op de mail. 
- Vraag van de Kerkrentmeesters over de 
collectes. Bij bijzondere diensten zoals 
werelddiaconaat en avondmaal staat er nu 
één collecte op het rooster, maar de 
kerkrentmeesters missen dan de collecte 
voor kerkrentmeesterbeheer. Als diaconie 
hebben we pas het besluit genomen om bij 
deze diensten één collecte te houden, we 
gaan dit besluit nu niet terugdraaien. 
 
3. Notulen  
16 april 2024  
- Kaarten, Elly vraagt wie een kaart krijgt, 
welk schema houden we aan? Dit is een 
vraag voor de coördinatoren. Jennet neemt 
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de vraag mee naar de vergadering. Iet Goos 
kan ook voor de andere kerken de kaarten 
maken. 
- Digitaal collecteren: Dit onderwerp kan op 
een volgende vergadering besproken 
worden. Er is nu geen nieuws te melden. 
Nijeveen geeft warmte: Dit is voor nu 
afgerond. In de pot zit nog een bedrag. Dit 
bedrag kan blijven staan voor volgend jaar. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
28 mei 2024. 
- Extra vergadering met Jenneke Span. 
Jenneke Span heeft de notulen nog niet 
gekregen. Actie: Mathilde zorgt dat Jenneke 
de notulen ook krijgt. 
- Klaas zou nog informatie van Jenneke 
krijgen over hoe om te gaan met vermogen 
van de diaconie wanneer we fuseren. 
Jenneke heeft dit nog niet gestuurd. Klaas 
neemt contact op met Jenneke om deze 
specifieke vraag nog een keer te stellen. 
Actie: Klaas neemt contact op met Jenneke. 

- Actiepunt voor de volgende vergadering: 
Wat willen we doen als diaconie? We hebben 
al de gezamenlijke collectedoelen, maar we 
moeten ook een beleid hebben voor de 
toekomst. 

- Visie/beleid 
Wat doen we nu en wat willen we in de 
toekomst doen? Jenneke verzamelt namen 
van de mensen die het beleidsplan willen 
maken, 1 of 2 personen van iedere kerk. Deze 
mensen gaan in een werkgroep het 
beleidsplan maken. Wie wil in deze 
werkgroep? 
 

De notulen worden goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

5. Activiteitenlijst 
Er is een opzet in Excel gemaakt met een lijst 
van activiteiten van de diaconieën. 
In de lijst staan 3 kolommen, iedere kerk één 
kolom. Zo is overzichtelijk te zien wat iedere 
kerk doet, wat de overlap is en waar nog 
witte plekken zijn.  

Actie: Iedereen neemt de lijst nog een keer 
goed door of de activiteiten die in de lijst 
staan kloppen en of er nog aanvullingen 
nodig zijn.  In de volgende gezamenlijke 
vergadering komt de lijst weer aan de orde. 
 

6. Stip op de horizon 
- werken aan het beleidsplan en hier komt 
een werkgroep voor. 
- activiteitenlijst, deze moet iedereen nog 
een keer goed doornemen. De lijst rouleert 
zodat iedere kerk aanvullingen of 
aanpassingen aan de lijst kan doen zodat er 
een compleet beeld van activiteiten ontstaat. 
 

7. Mededelingen 
- Oogstdienst. Marieke Bakker neemt het 
initiatief voor de volgende oogstdienst. Dit 
wordt een PKiN projectgroep waarin de 
kinderkerk ook meedoet. Dit wordt na de 
zomervakantie opgepakt. 
- Nijeveen geeft warmte. Er is nog een bedrag 
in de pot. Er is een redelijk bedrag naar de 
plaatselijke Oekraïne werkgroep gegaan. 
 

8. Rondvraag 
- Nico geeft aan dat er een nieuw 
collecterooster gemaakt moet worden 
- Jennet gaat mensen zoeken voor de 
werkgroep beleidsplan. 
 

9. Afsluiting 
We sluiten de vergadering af met het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
 

Volgende vergadering: 
Volgende vergadering is gepland op  
22 oktober 2024 
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ZANGDIENST 12 JANUARI 2025 
 

Johannes de Heer dienst 
Johannes de Heer (ook 
wel Johan de Heer) 
(1866 – 1961) was een 
Nederlandse evangelist, 
die aan de wieg stond 
van de protestants-christelijke radio- (en 
later ook televisie) omroep de NCRV. 
Daarnaast was hij oprichter van Het 
Zoeklicht, een organisatie die aan de basis 
heeft gestaan van de evangelische beweging 
in Nederland en die sinds 1919 een 
gelijknamig tweewekelijks tijdschrift uitgeeft 
"gewijd aan het onderzoek der Schriften en 
de Tekenen der tijden". Theologisch was hij 
verwant aan het methodisme, maar hij bleef 

lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Wel 
sprak hij veel in Vrije Evangelische 
Gemeenten. In veel van deze gemeenten 
wordt nog steeds uit de Zangbundel Joh. de 
Heer gezongen. Er is ook nog het Groot 
Johannes de Heer koor dat in heel Nederland 
optreedt. Ook zangers uit Nijeveen en 
Meppel doen daar al jaren met veel plezier 
aan mee. Ook in heel veel huiskamers is er uit 
zijn bundel gezongen, en gespeeld op het 
orgel. In de zangdienst van 12 januari 2025 
zal er uitsluitend uit zijn werk worden 
gezongen. De dienst in de Gereformeerde 
kerk begint om 19.00 uur. Janneke Prosman 
bespeelt het orgel, en bij de uitgang is er een 
schaalcollecte. Het belooft een dienst vol van 
herinneringen te worden, dus van harte 
welkom. 

 



11 DRIELUIK - Vrijwilligerswerk 

 

Kerstnachtdienst 24 december  

 

 

 

 

 
 

Een engel op bezoek  
Aanvang 21 uur! Gereformeerde kerk  

 

M.m.v. Euphonia  

 

Neem je engel mee!  

Na afloop chocomel en glühwein 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Mevr. M. Hopman-Luten 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 8 december 2e Advent: 
Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor 
de gemeenteochtend 
 

Zondag 15 december 3e Advent 
Zie info achterop het kerkblad 
 

Zondag 22 december 4e Advent: 
Geen dienst in de Geref. Kerk.  
U bent van harte welkom in de Hervormde 
Kerk op Kolderveen of de Hervormde Kerk in 
Nijeveen  
 

Dinsdag 24 december: 
Kerstnachtdienst aanvang 21.00 uur  m.m.v. 
muziekvereniging Euphonia 
 

Woensdag 25 december 1e Kerstdag: 
Ds. Pieter Dekker uit Meppel gaat voor in 
deze dienst. Bij deze dienst wordt 
medewerking verleend door New Way uit 
Hoogeveen. New Way is al 45 jaar een begrip 
in Hoogeveen en omstreken. Zij zingen 
Christelijke liederen tijdens kerkdiensten, 
Nederlands- en Engelstalige afkomstig uit 
opwekking en Hillsong. New Way heeft op dit 
moment ruim 30 leden 
 

Zondag 29 december: 
Zie info achterop het kerkblad 
 

Zondag 5 januari 2025: 
Gezamenlijke Nieuwjaarsbegroeting na 
afloop van de dienst. 
 
 

MEELEVEN 
 

Mevr. M. Hopman-Luten, Kolderveen 13, is 
ontslagen uit het revalidatiecentrum. 
Dhr. D. Wolters, Ds. van Halsemastraat 2, is 
opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis. 
Dhr. G. Vink, Ds. van Halsemastraat 10, is 
opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis. 
Wij wensen hen allen een goed herstel. Ook 
hen die niet genoemd zijn willen we 
gedenken in onze gebeden en Gods nabijheid 
wensen. 
 

Zo ook enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven: 
Mevr. W. Buddingh- Bouwknegt, Reestoord, 
kamer 307, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhof, 
Hoogeveenseweg, 7943 KA Meppel. 
(voorheen Scheerweide) 
Dhr. J. Kroes, Reestoord, kamer 101, 
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel (voorheen 
Weidelint) 
Dhr. R. Oord, Havixhorst, appartement 15a, 
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel. 
Dhr. H. Smit, Zorgvilla Nova, Dorpsstraat 57, 
7948 BM Meppel. 
 

Zullen we even stil zijn? 
 

Zullen we even stil zijn, 
voor het Kindje Jezus? 
zo kwetsbaar en zo klein, 
kwam Hij ter aarde neer. 
 

Zullen we Hem aanbidden, 
voor Zijn komst naar deze aard? 
Hij komt in ons midden, 
is Hij niet alle hulde waard? 
 

Zullen we klein en ned`rig zijn, 
knielen voor Hem alleen? 
Geen and`re goden dienen, 
die misschien groter voor ons zijn? 



13 DRIELUIK - Gereformeerde Kerk 

 

 

Want Hij verdient toch alle dank, 
alle eer en alle macht? 
Hij zonder zonden, 
kwam voor ons, in die donk`re nacht. 
 

Zullen we stil zijn voor die koning? 
Er was toen geen plaats in de herberg, 
Maar maak jij nu in je hart voor Hem woning? 
Hij is het zo waard! 
 

Met vriendelijke groet, 
Betsy Wamsteeker 
 

VAN DE DOMINEE THUIS 
 

Er wordt hier nog steeds regelmatig geklust. 
Een huis is ook nooit echt klaar natuurlijk. En 
het is belangrijk genoeg, omdat je er woont 
en het er dus fijn en goed moet voelen. Dat 
mag wat kosten, tijd en geld. 
Wie dacht er dat huizen en gebouwen waar 
mensen thuis zijn, niet belangrijk zijn? Dat 
moet een vergissing zijn als Jezus het 
belangrijk genoeg vindt om bij ons te komen 
wonen! 
 
De eerst letter van de Bijbel is al een huisje: 
 Het is de tweede letter van het alfabet, de .ב
B, met de betekenis ‘in’ en ook wel ‘huis’. 
Ons woord bajes, (hokje/cel) komt er 
vandaan. En je kùnt er ook in, zoals je ziet: 
een vloer onder je leven, een muur en een 
dak om je te beschermen en de deur open 
naar de toekomst (Hebreeuws leest 
andersom, van rechts naar links). Het is ook 
de eerst letter van de plaats Bethlehem, waar 
Jezus geboren werd. God heeft blijkbaar wat 
met huisjes… net als wij. Je bent er thuis, 
voelt je er veilig en geborgen. En nu gaan we 
dus vieren dat ons leven, onze huizen, onze 
harten ook nog eens gevuld worden met de 
Liefde Gods! 
 
Wij wensen iedereen een goede adventstijd 
en een zalig kerstfeest! 
 
 
 
 

GEBOREN 
 

Zondag 17 november is Ide Madelique 
Hooghuis geboren, dochtertje van Xander 
Hooghuis en Ruth Oosterhuis, De Ryge 12a. 
We willen hen namens de gemeente van 
harte feliciteren en dat het kindje mag 
opgroeien als een kind van God. 
 

OVERLEDEN 
 

Op 11 november is de heer W. Strijker, 
Griftestuk 2, op 90 jarige leeftijd overleden. 
 

De begrafenis heeft 16 november 
plaatsgevonden in de Gereformeerde Kerk en 
Ds. R. Kok heeft de dienst geleid. 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

Het eind van 2024 begint in het zicht te 
komen. Tijd om weer te kijken welke 
organisaties wij als kerk een financiële 
bijdrage willen schenken. 
We hebben besloten om 2 organisaties / 
projecten te kiezen in Nederland en één 
organisatie die wereldwijd opereert. 
 

Zo willen wij € 1000 schenken aan Kerk in 
Actie voor het project: Een stabiel thuis voor 
kinderen. Getraumatiseerde en kwetsbare 
kinderen kunnen in de gezinshuizen van 
jeugddorp De Glind herstellen en zich 
ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen 
vinden in De Glind een veilig thuis in een 
stimulerende leef- en leeromgeving. 
 

Daarnaast willen wij namens de kerk € 1000 
schenken aan Stichting de Hoop. 
Deze stichting helpt op betrokken en 
deskundige wijze kinderen, jongeren en 
volwassenen met psychische of  
verslavingsproblemen op weg naar herstel. 
Hun missie komt voort uit hun geloof. Door 
christenen, voor iedereen! Zij geven aan dat 
ze een rotsvaste overtuiging hebben dat er 
altijd hoop en perspectief is. Hun aanpak is 
betrokken, vasthoudend en geïnspireerd 
door hun visie dat elk mens is gemaakt om in 
relatie te leven. 
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Als laatste willen wij € 2000 geven aan 
Stichting MAF Mission Aviation Fellowship 
Nederland. Zij vliegen met hun eigen 
vliegtuigen wereldwijd om zending, medische 
hulp, ontwikkelingshulp en noodhulp te 
bieden in de meest afgelegen gebieden. Het 
is hun visie om mensen in isolement te zien 
veranderen door de liefde van Christus. 
Samen te dienen om hulp, hoop en herstel te 
brengen door middel van luchtvaart. 
 

We hebben met zorg deze projecten 
uitgezocht en willen u hartelijk danken voor  

de gift die u het afgelopen jaar heeft gedaan. 
 

Hartelijke groet namens Ritza Kroeze en 
Jannette Klok 
 

KERKELIJKE STAND Nov 2024 
 
 

Overleden 11 november 2024: 
Wolter Strijker, Griftestuk 2, 90 jaar 
 

Gedoopt 27 oktober 2024: 
Julia Laura Kok, geboren: 16 april 2024

 

 
 

BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar: 
27 okt. Mevr. A. Stap 
3 nov . Dhr. L. Schipper 
10 nov. geen bloemen i.v.m oogstdienst 
17 nov. Dhr. P. van Heiningen 
24 nov. Dhr. G. Roze 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Alle diensten zijn terug te kijken op 
www.hgkd.nl 
 

Zondag 27 oktober, onze oud-predikant  
ds. Joh. Bakker ging voor. Jesaja 59: 9-19 over 
de ellende van de zondigheid en over de 
zegen van de bevrijding die God geeft. En we 
lazen het evangelie uit Markus 10: 46-52, het 
verhaal van Bartimeüs die bevrijd werd van 
zijn blindheid. Hij schreeuwde zo hard hij 
kon: ‘zoon van David, heb medelijden met 
mij’. Bartimeüs’ geloof, zijn vertrouwen in 
Jezus was zijn redding. Hij kon weer zien! Als 
je Jezus gaat zien, ga je dan ook Hem volgen? 
 

Zondag 3 november ging ds. Jan Stap voor. 
We lazen de Bijbel uit Hebreeën 9: 11-14 

over Jezus die voor ons als Hogepriester in de 
hemel de werkelijke dienst van de verzoening 
bedient, die oneindig uitstijgt boven onze 
symbolische dienst van de verzoening op 
aarde. Het evangelie lazen we uit Markus 12: 
28-34, over het grote gebod: God liefhebben 
met alles wat we zijn en hebben en onze 
naaste als onszelf. Dat is ‘niet ver van Gods 
rijk’, zei Jezus. Wie een slaaf is van de liefde, 
die is pas echt vrij. Dit is de macht waar het 
om draait in de heerschappij van God. Zo 
heeft Jezus zich gegeven, vrijwillig, uit liefde. 
Hij gaf Zijn leven voor ons opdat wij vrij 
zouden zijn om elkaar lief te hebben. 
 

Woensdag 6 november ging ds. Johan 
Prosman voor in de oogstdienst. We zijn 
dankbaar voor alles dat ‘vanzelf’ gebeurde en 
groeide. Jezus vertelde de parabel van het 
zaad dat een boer zaaide en dat ‘vanzelf’ 
groeide en rijpte (Markus 4: 26-34). Dat 
mysterie dat wij ‘vanzelf’ noemen, waar 
niemand het geheim van kent, is volgens 
Jezus Gods regering. Haal het moment 
‘vanzelf’ uit het leven, de kracht waardoor 
alles beweegt, en alles houd op, er gebeurt 
niets meer. Dan kun je zaaien, verzorgen, 
proberen te oogsten wat je wilt, maar dan 
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gebeurt er niets. Gelukkig zorgt God dat alles 
‘vanzelf’ doorgaat. Het vervult ons met dank 
en ontzag. 
 

Zondag 10 november was de gezamenlijke 
oogstdienst in Kolderveen. We hoorden Gods 
roep aan Israël om heilig te zijn, zoals Hijzelf 
heilig is (Leviticus 19:2). Wat is dat, heilig 
zijn? Gods heiligheid is volgens Leviticus 19 
Schriftgedeelte dat Hij ons ruimhartig zegent, 
zodat er wat te oogsten is. En onze heiligheid 
werd precies zo neergezet: dat we ruimhartig 
delen van wat we gekregen hebben, dat we 
onze medemens liefhebben als onszelf 
(vs.18). Liefhebben en goedheid zijn heilig 
(liefde en goedheid verwaarlozen is dus 
heiligschennis). 
 

Dat maakte ons even heel goed en heilig, 
want wat hebben we gedeeld! Actie 
Schoenendoos voor kinderen ver weg. En de 
aandacht en de fruitbakjes voor de ouderen 
en zieken dichtbij. Het was prachtig te horen 
hoe zij de bezoekjes en het kleine geschenk, 
de moeite die er voor hen gedaan werd 
waardeerden! Je voelde gewoon hoe heilig 
dat was! 
 

Zondag 17 november in de dienst naast de  
E-meeting ging ds. H. Linde uit Hoogeveen 
voor. We lazen het oude testament Psalm 16, 
en uit het nieuwe testament het evangelie 
naar Markus 12:38 - 13:2. Het gaat om wat 
wel toekomst biedt en om wat toekomst 
blokkeert. Wat is er duurzaam en wat niet? 
We volgden Jezus om dat te ontdekken. En 
we ontmoetten een weduwe die iets heel 
kleins deed: een klein muntje gaf ze. Meer 
had ze niet. En ook beseften we het eindige 
van de imposante tempelgebouwen, die geen 
stand zouden houden. Wat is duurzaam? De 
weg van God! Niet slechts goede leefstijl, 
gebruiken en prestaties. Al helemaal niet als 
je het niet zo nauw neemt met het goede 
doen uit liefde. Maar als je jezelf geeft, zoals 
die weduwe… Zo is ook Jezus: Hij gaf zichzelf. 
In Zijn kruisdood heeft Gods liefde het 
gewonnen van al het andere. 
 

Zondag 24 november, eeuwigheidszondag 
ging ds. Johan Prosman voor in de 
gedachtenis-dienst waarin nog eenmaal de 
namen klonken van de mensen die ons zijn 
voorgegaan. We stonden, met Johannes op 
Patmos (Openbaring 1), op de uiterste rand 
van het bestaan en probeerden met hem een 
blik te werpen naar de overkant. En we 
hoorden - misschien niet zo luid en duidelijk 
als Johannes, maar toch - Jezus, de 
mensenZoon, ons roepen. En zo konden we 
toch een blik in de hemel werpen. De hemel 
die toch niet echt zo ver weg is dat je het niet 
kunt voelen. 
 

Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

PASTORAAT 
 

We willen graag meeleven met de mensen 
die ziek zijn of anderszins door moeiten 
worden getroffen. We bidden voor hen. We 
sturen een kaartje en brengen een bezoekje. 
 

- Dhr. Gerrit Hertong is ernstig ziek 
- Mevr. M. Haas is ziek thuis 
- Mevr. J. Schrotenboer (Kolderveen) 

revalideert in Reestdal 
- Mevr. H. Poppema gaat verhuizen van 

revalidatie Reestdal naar het Kerspel 
 

Wilt u het melden als u hulp of een bezoek 
wenst? En u wilt het ook vast wel even 
doorgeven als u in het kerkblad genoemd wilt 
worden. 
 
Ten slotte 
De adventstijd is aangebroken. Een nieuw 
begin gloort aan de horizon. Kerstfeest gaat 
het weer worden: dat God in Christus bij de 
mensen komt wonen. 
 
Daar past een mooi lied bij dat ook heel goed 
in de advents- en kersttijd gezongen zou 
kunnen worden: Omdat Hij niet ver wou 
zijn... (Lied 528: 1, 5 NLB): 
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1. Omdat Hij niet ver wou zijn 
is de Heer gekomen. 
Midden in wat mensen zijn 
heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
5. Weest verheugd, van zorgen vrij: 
God die wij aanbidden 
is ons rakelings nabij, 
wonend in ons midden. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 
 
In een zorgcentrum wonen: 

- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De 
Menning) 

- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal (Het 

Korenhuis) 
- Mevr. J. Lok-van der Linde (Het Anker) 
- Mevr. J. Reuvekamp-Bussink (Het Anker) 

 
Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken, dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
 
Zorgcentrum “De Schiphorst”,  
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”,  
Joh. Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”,  
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst,  
Ebbinge Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1, 
7961 AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a,  
7943 KC Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908 NL 
Hoogeveen 
Het Anker, Reestlaan 2, 7944 BC Meppel 
 
 

Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
 
Wijkouderlingen 
- Han-Olof Gerrits: 06-1470 6472 
- Gert Westenbrink: 06-3856 6333 
ds. Johan Prosman: 06-12711603 
 
Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
 
Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
altijd rechtstreeks bellen met ds. Johan 
Prosman: 06-12711603 
 

VAN HET COLLEGE KERKRENTMEESTERS 
 

Nieuwbouw  
De bouw van het gebouw bij de kerk is in een 
afrondende fase, de muren zijn geschilderd, 
de vloer ligt en op dit moment worden de 
laatste dingen gemonteerd. We willen alle 
vrijwilligers en anderen die meegeholpen 
hebben om dit gebouw te realiseren van 
harte danken! Zonder u en jullie was dat niet 
gelukt. Bij het uitkomen van dit schrijven is 
het gebouw in gebruik. Het gebouw is te huur 
en daarvoor kunt u contact opnemen met 
één van de kerkrentmeesters. In het voorjaar 
worden de werkzaamheden rondom het 
gebouw aangepakt, wanneer dat gerealiseerd 
is dan zal er een officiële opening plaats 
vinden. 
 

Bladruimen  
Ook dit jaar wordt er rond de kerk weer 
bladgeruimd. Dit gezellige en praktische 
samenkomen vindt plaats op zaterdag  
14 december. Wij zorgen voor de innerlijke 
mens, nemen jullie een bezem en een hark 
mee? Graag zien we jullie dan! 
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Kerkbalans 2024: 
Als kerkrentmeesters zijn wij verheugd u te 
kunnen laten weten dat er nog een € 4500,= 
open staat over dit jaar, van de € 65.000,= 
die is toegezegd. Het merendeel komt nog 
binnen, omdat men regelmatig een deel 
voldoet. Mocht u twijfelen of u, uw bijdrage 
hebt voldaan, schroom niet om contact met 
de kerkrentmeesters op te nemen. 
 

Kerkbalans 2025: Geef vandaag voor de kerk 
van morgen 
 
Actie Kerkbalans 2025 komt eraan. In januari 
doet onze gemeente mee aan de Actie 
Kerkbalans 2025. Tijdens deze actieperiode 
zullen we u als kerkleden om een financiële 
bijdrage vragen, zodat we ook in 2025 
kunnen doen waar we als kerk voor staan. Dit 
doen we onder het motto ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’. Want ook in de 
toekomst willen we samen kerk-zijn en naar 
elkaar omzien. Van betekenis zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting 
zoeken. Uitnodigend zijn voor jong en oud. 
 

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want 
om te kunnen bestaan hebben kerken een 
financiële bijdrage nodig van hun leden. 
Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder 
jaar om een bijdrage vragen. 
 

Rond zaterdag 11 januari ontvangt u een 
brief met het verzoek om bij te dragen. 
Mensen die vorig jaar, digitaal het 
toezeggingsformulier hebben ingevoerd, 
krijgen hem via de mail toegestuurd. We 
hopen dat we weer op u mogen rekenen! Op 
de brief dit jaar een QR-code om uw 
toezegging online te regelen, als u dit voor 
zondag 18 januari 2025 doet, komt de loper 
niet uw papieren toezegging ophalen, in 
week 4. Dit scheelt voor hem of haar in de 
tijd. Dankzij uw bijdrage kan de kerk van 
waarde blijven voor al haar leden en plannen 
maken voor de toekomst. 
 

Wat is het geschenk van de plaatselijke kerk 
voor u? Samen maken we het mogelijk. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven 
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 
 

Eindejaarscollecte 2024: 
De planning is, dat u deze voor de kerst in de 
brievenbus krijgt, incl. de kersteditie van de 
Elisabeth. 
 

VERSLAG GEMEENTEAVOND 
 

Woensdag 6 november 2024 
De vergadering werd geopend door Pieter 
Rhemrev en heet de gemeenteleden en onze 
gast, Jenneke Span, van harte welkom, 
waarna ds. Prosman opent met gebed. In 
totaal waren circa 30 gemeenteleden 
aanwezig.  
Het woord wordt vervolgens overgedragen 
aan Jenneke Span die uitleg geeft over de 
procedure en hoe de avond zal worden 
ingekleed. 
De focus van deze gemeenteavond lag op het 
afstemmen van de plaatselijke regeling 
tussen de drie kerken in Nijeveen-
Kolderveen-Dinxterveen. Gebleken is dat er 
een aantal verschillen zitten tussen de 
individuele plaatselijke regelingen. Om te 
kunnen samengaan (kerkordelijke betekent 
dit fuseren), is het van belang dat er 
uiteindelijk één plaatselijke regeling komt 
waar de gemeenteleden van de drie kerken 
zich in kunnen vinden.  
Procedureel geldt dat bij wijzigingen aan de 
plaatselijke regeling de gemeente in de 
gelegenheid moet worden gesteld om 
zijn/haar mening te geven welke door de 
kerkenraad dient te worden gehoord 
alvorens hier een besluit over te nemen.  
Topics die vanavond ter discussie staan 
betroffen met name: 
Vraag 1) Wie is stemgerechtigd en 
verkiesbaar. Binnen de HGKD betreffen dit 
enkel belijdende leden. Het voorstel is om 
ook doopleden vanaf 18 jaar toe te staan. 
Deze zijn immers ook betrokken bij de 
gemeente en kunnen een oplossing zijn om 
het tekort aan ambtsdragers op te lossen.  
Vraag 2) Wie mag er deelnemen aan het 
avondmaal. Ook hier betreffen binnen de 
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HGKD het alleen de belijdende leden. Het 
voorstel is om ook de doopleden (volwassen 
en kinderen) toe te laten. Om hier verder op 
in te gaan legde Jenneke Span de  
symbolische betekenis van het avondmaal uit 
en hoe dit in het verleden werd gevierd. 
Verrassend was dat in het verleden de 
nadruk lag op het avondmaal als geloofs-
onderricht. Pas na de reformatie kwam de 
betekenis meer te leggen op de belijdenis.  
Vraag 3) Hoe staan we tegenover het 
(in)zegenen van ander levensverbintenissen, 
doelend op andere verbintenissen dan het 
huwelijk tussen man en vrouw. Hierbij kan 
gedacht worden aan een samenlevings-
contract, geregistreerd partnerschap en/of 
geregistreerd huwelijk tussen twee mannen 
of twee vrouwen etc. Omdat voor sommigen 
dit in strijd met de bijbel kan worden gezien, 
legt Jenneke Span voorts het kerkordelijk 
verschil uit tussen ‘Inzegenen’ (God geeft zijn 
goedkeuring) en ‘Zegenen’ (God gaat met je 
mee). Liturgisch hebben de termen 
‘inzegenen’ en ‘zegenen’ echter dezelfde 
lading. Daarnaast merkt zij op dat in het 
verleden het woord ‘huwelijk’ niet bestond, 
maar dat een verbintenis gelijk staat aan 
‘Zorg voor elkaar’. 
Vervolgens werden we in zes groepen 
verdeeld om de drie vragen te bespreken en 
de uitkomsten op de door Jenneke 
uitgedeelde formulieren te noteren. Na 
afloop werd per groep gevraagd hoe de 
discussie was verlopen. In het algemeen, 
werden er constructieve gesprekken gevoerd 
waarbij men goed naar elkaar luisterde. 
Sommigen moesten wennen aan de 
wijzigingen. In een geval vond men de 
toelichting van Jenneke wat sturend.  
De formulieren werden vervolgens bij de 
scriba ingeleverd, waarbij na evaluatie het 
volgende kon worden geconcludeerd: 
Vraag 1: In het algemeen is men positief om 
doopleden met een leeftijd van 18 jaar of 
ouder verkiesbaar te stellen en stemrecht te 
geven. Vaak vindt dit nu al plaats waarbij 
voorafgaande aan de bevestiging belijdenis 

wordt gedaan. Echter, een aantal groepen 
gaven wel als aandachtspunt om  
voorafgaande aan de bevestiging in gesprek 
te gaan over de betekenis van het geloof en 
de invulling van het ambt. 
Vraag 2: Eigenlijk vindt dit nu al plaats, maar 
loopt de plaatselijk regeling hierop achter. De 
meesten zijn echter wel van mening dat 
kinderen moeten worden voorbereid en oud 
genoeg (leeftijden vanaf 10 of 12 jaar zijn 
genoemd) moeten zijn om te begrijpen wat 
het heilig avondmaal inhoudt.   
Vraag 3: We moeten met de tijd meegaan 
was de algemene strekking. De meeste 
groepen lijken dan ook geen bezwaar te 
hebben om andere vormen van levensver-
bintenissen te zegenen. Verwacht wordt dat 
sommige mensen wel principieel tegen zijn 
en/of dat we een dominee treffen die 
hiertegen bezwaar maakt. De volgende stap 
in het proces is dat de bovenstaande 
uitkomsten zullen worden meegenomen in 
de besluiten door de kerkenraad, waarna de 
gemeente zal worden geïnformeerd. 
Mochten er echter tussen de drie kerken 
verschillende uitkomsten zijn die één 
plaatselijk regeling in de weg kan staan, dan 
is verder overleg nodig om naar eens-  
gezindheid te streven. De sessie werd 
vervolgens afgesloten en er vond nog een 
rondvraag plaats. Een voorstel betrof een 
mogelijk alternatief voor de opvang van de 
mensen uit de Oekraïne. Daartoe zal contact 
worden opgenomen met de commissie. 
Voorts werd meegedeeld dat na alle 
verwachting het nieuwe bijgebouw eind 
november - half december gereed zal zijn. De 
voorzitter bedankt iedereen en Jenneke Span 
in het bijzonder voor zijn/haar bijdrage en 
wenst iedereen wel thuis. 
 

ZENDING 
 

De najaarszendingszakjes hebben het mooie 
bedrag van € 870,10 opgeleverd. 
Hartelijk dank aan een ieder die aan dit 
resultaat heeft meegewerkt in de vorm van  
een gift of als ophaler van de zakjes. 
Met een hartelijke groet, Alie en Femmie. 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar: 
3 november: fam. B. Ekkels-van 't Hoog 
24 november: fam. G.J. Smid-de Boer 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

We gaan op naar het kerstfeest. Het feest 
van het geheim van de kostbaarheid van een 
klein kind, van wat kwetsbaar is en 
hulpbehoevend. Daarvan moeten wij het 
hebben! 
 

8 december: er is geen dienst in onze kerk. 
 

15 december: het is de derde zondag van 
advent. We gaan het hebben over Jozef die 
er wat bekaaid af komt, naast Maria, in de 
geboorteverhalen. Hij is slechts de  
pleegvader. Toch heeft hij ons iets belangrijks 
te zeggen. We willen Monica en Jochem 
herbevestigen. Fijn dat ze nog een termijn 
zich willen inzetten! En we delen ook brood 
en wijn met elkaar. Na de dienst houden we 
ook nog een gemeenteochtend. 
 

22 december: het is de vierde zondag van 
advent. Mevr. Groen-Mol uit Giethoorn gaat 
voor. Er is die dag ook nog een kinder-
kerstfeest. 
 

24 december: er is een kerstnachtdienst in 
de geref. kerk. De aanvang is 21.00 uur! 
Euphonia zal medewerking verlenen aan de 
dienst. We zullen het hebben over de rol van 
engelen in het kerstverhaal. U mag uw eigen 
engel (als u die hebt) meenemen naar de 
kerk. We kunnen engelen niet verklaren of 
bewijzen maar mensen getuigen van hulp en 
bescherming op moeilijke momenten. En hoe 
belangrijk is dat! We hopen op een mooie, 

inspirerende viering. En na afloop is er 
natuurlijk weer een drankje! 
 

25 december: Een kerstviering is geen 
kerstviering als we niet de vertrouwde 
liederen kunnen zingen. Dat gaan we dus ook 
zeker doen. Daarnaast moet de kerstbood-
schap weer klinken. En hoe klinkt dat toch 
weer als nieuw, als anders? Ik heb gekozen 
om er een wat alternatieve invulling aan te 
geven. Het wordt een verhaal met wat 
beelden die ik erbij heb geschilderd. Ds. René 
Kok gaat voor. 
 

29 december: er is een dienst in de geref. 
kerk. 
 

31 december: er is een oudjaarsdienst in 
Kolderveen. 
 

5 januari: we houden een gezamenlijke 
nieuwjaarsdienst in de geref. kerk. 
 

WEL EN WEE 
 

Op 19 november is Lonneke geboren, 
dochter van Wim en Aukelien van Elp, zusje 
van Jaap-Jan en Annelot. Zij wonen in 
Punthorst. Hartelijk gefeliciteerd met haar 
komst! Dat ze veel geluk mag brengen en 
voorspoedig mag opgroeien in jullie midden. 
 

De mensen die in de tehuizen verblijven: De 
fam. Tuut woont in het Anker in Meppel, 
mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen. Mevr. Bouwman woont in het 
Irenehuis in Meppel, waar ook  
mevr. Nijmeijer uit het Kerspel naar toe is 
verhuisd. Dhr. Brug woont in de Kaailanden 
in Meppel. Mevr. Wiltinge woont in het 
Voetelinkhuis in Steenwijk. De fam. Twerda 
in Reestoord in Meppel. Mevr. Bomert en 
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dhr. Somer zijn in de Zonnekamp in 
Steenwijk. 
 

10% MINDER 
 

Wij hadden het voornemen om begin 2026 te 
stoppen met ons werk. De kerkenraad sprak 
de wens uit of wij langer wilden blijven. Begin 
2026 is net de fusie rond. Om dan meteen 
een vacature te hebben is lastig. We zijn op 
zoek gegaan naar een win-win. Die vonden 
we door eerder dan 2026 te minderen met 
ons werk en dan langer door te gaan dan 
begin 2026. 
 

Vanaf januari 2025 gaan wij daarom 10% 
minder werken. Maar hoe realiseer je dat in 
ons werk dat altijd grenzeloos is? Praktisch 
werkt dat alleen als we dan ook niet thuis 
zijn, want als we thuis zijn, gaat het werk 
toch door. We hebben daarom afgesproken 
dat we de extra vrije uren omzetten in extra 
vakantieweken. We zijn daardoor wat vaker 
weg en verdelen het werk over minder 
weken. Net als nu zorgen we er voor dat er 
wel altijd pastorale achterwacht is. De 
kerkenraadsleden weten altijd wie dat zijn. 
Dus bij vragen kunt u altijd bij één van hen 
terecht. 
 

Ds. Marjan van Hal en Ds. René Kok 
 

GEMEENTEOCHTEND 
 

Op zondagmorgen 15 december, na de 
dienst, willen we de leden van onze 
gemeente graag informeren over een aantal 
lopende ontwikkelingen en hierover het 
gesprek aangaan. De volgende onderwerpen 
komen aan de orde: 

- Ontwikkelingen samengaan kerken en 
proces besluitvorming 

- Gezamenlijk pastoraat 
- Gezamenlijke diaconie 
- Urnenmuur 
- Naam kerk 
- Onderhoud kerk 
- Financiën en begroting 
- Rondvraag 

Graag tot ziens op 15 december. Ook leden 
van de andere twee kerken zijn van harte 
welkom. 
Namens de kerkenraad, Jan van der Woerdt 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Verkort verslag kerkenraadsvergadering  
5 november 2024. De voorzitter, Jan van der 
Woerdt, opent de vergadering. Ds. René Kok 
opent met een gebed. De notulen van  
17 september 2024 worden ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

We kijken terug en vooruit op diensten en 
activiteiten. De gezamenlijke kerkenraads-
vergadering van 1 oktober was in een goede 
sfeer. We hebben er o.a. gesproken over de 
naamgeving van de kerk als we samengaan. 
Het heeft niet echt een onderscheidende 
naam opgeleverd. Wordt vervolgd. 
Welke naam gaan we onze kerk geven? 
Barbarakerk of Schuurkerk of……? We komen 
er tijdens onze vergadering van 3 december 
op terug. 
 

Onze volgende gemeenteochtend zal zijn op 
15 december.  
 

We hebben onderzoek gedaan naar de regels 
van bedrijfshulpverlening (BHV) en de  
consequenties voor onze kerk. Hoe nu 
verder? De nooduitgang verdient aandacht. 
Het belangrijkste is: breng de mensen in 
veiligheid. We maken een samenvatting/ 
basis beveiligingsplan. 
Verder is gekeken hoeveel de inbraakver-
zekering kost: € 3000. Dit is wel erg veel. 
Kerkrentmeesters komen met een voorstel. 
We kunnen, nu het dak is gerepareerd, gaan 
kijken naar de plaats voor de beeldschermen. 
 

Er zal worden gesproken over een 
gezamenlijke beamercommissie. 
 

Ranita Slijkhuis wil meedoen met de groep 
voor het organiseren van de kinderkerk. 
 

De voorzitter geeft ons een terugkoppeling 
van de SAGE-overleggen van 21 oktober en  
4 november en deelt met ons hoe het proces 
van informeren en besluitvorming eruit ziet. 
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Op 19 januari zullen tijdens de gezamenlijke 
gemeenteochtend in de Gereformeerde Kerk 
de verschillende opties en getallen met de 
gemeenteleden worden gedeeld. Daarvòòr, 
tijdens de gezamenlijke Nieuwjaarsbijeen-
komst, zal nog een stukje van het proces 
worden uitgelegd. 
 

We bespreken de door ds. René Kok 
opgestelde bezoekregeling en functie-
omschrijvingen. Het betreft de handleiding 
bezoekmedewerker en de  
functieomschrijvingen: ouderling-coördinator 
en bezoekmedewerker. De inzet is om het 
pastoraat van de drie kerken in elkaar te 
schuiven. GK en HGKD kunnen zich vinden in 
het voorstel. GK hebben nu een andere 
structuur, dus het implementeren is nog even 
werk. De structuur is er nu. 
Wij stemmen ook in met de bezoekregeling 
en functieomschrijvingen. 
 

Het door de beleidscommissie diaconie van 
de drie kerken opgestelde concept  
beleidsplan is rond. Het wordt nu voorgelegd 
aan de gezamenlijke diaconieën. 
De drie diaconieën hebben alle activiteiten 
naast elkaar gelegd en proberen die op elkaar 
af te stemmen. 
 

Er is een voorstel gedaan om ook in onze kerk 
een derde collecte te houden. De derde 
collecte in de GK, de uitgangscollecte, is voor 
het kerkgebouw. Ook wij zouden altijd een 
derde collecte kunnen doen voor het 
kerkgebouw. We stemmen in met het 
voorstel en voegen de opbrengst dan toe aan 
het onderhoud voor de gebouwen. 
 

We bespreken en stemmen in met de 
begroting 2025. Opvallend is dat de  
gemiddelde bijdrage van de leden lager ligt 
dan het landelijk gemiddelde.  
 

De Actie kerkbalans gaat via email en in 
enveloppen. Voor 2026 wordt het 
gezamenlijk opgepakt. 
 

Vanaf 2025 zullen de drie kerken niet meer 
afzonderlijk berichten in Drieluik ‘Bij de 
diensten’, maar wordt hier een gezamenlijk 
hoofdstuk van gemaakt. 
 

Voor de sluiting leest Roeleke uit het boek 
“Rakelings nabij” van Alfred Bronswijk, het 
gedicht: Gun ons nieuwe ogen. 
 

DIACONIE 
 

Afgelopen periode hebben wij een gift van  
€ 10 ontvangen van mevr. vd. L waarvoor 
onze hartelijke dank. 
 

Ook hebben wij namens de diaconie 
meebetaald aan de verzendkosten van actie 
schoenendoos. 
 

Namens de diaconie 
 

DEURCOLLECTE 
 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
Nijeveen heeft besloten om vanaf 1 januari 
a.s. een uitgangscollecte te houden voor het 
kerkgebouw. De kosten van het onderhoud 
van ons mooie kerkje zijn juist deze jaren 
hoog. Ondanks de fantastische bijdrage van 
Stichting Barbara moet er nog extra worden 
geïnvesteerd. Na het dak moeten nu de glas-
in-loodramen worden gerenoveerd. 
Aangezien de reguliere begroting nog steeds 
een tekort laat zien, zoeken we naar nieuwe 
financiële mogelijkheden. Vandaar deze extra 
collecte. Evenals na een dienst in de 
Gereformeerde kerk, zal ook bij de deur van 
de Hervormde kerk Nijeveen worden 
gecollecteerd voor ons kerkgebouw. We 
hopen op uw bijdragen!  
Alvast onze hartelijke dank hiervoor. 
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KINDERKERK 
 

We zijn inmiddels gestart en de filmavond en 
startdienst liggen alweer achter ons. Vanaf 
januari 2025 gaan we verder onder de 
gezamenlijke naam: Kinderkerk. We gaan het 
materiaal van ‘Kind op zondag’ gebruiken. De 
bedoeling is dat de kinderen straks voor de 
schriftlezing de kerk verlaten en voor de 
zegen weer terugkomen in de kerk. We 
hebben al wat datums voorgesteld en deze 
komen later in de Drieluik te staan. Wij 
hebben er zin aan! 
 

Datum om alvast te noteren: 
Kinderkerst zondag 22 december 16.00 
 

Hartelijke Groet van de leiding 
 
 
 
 

ADVENT en KERST 
 

Advent en Kerst met/voor de kinderen. 
 

In de adventsperiode wordt er elke zondag 
een kaarsje aangestoken door een kind en 
wordt er een gedichtje voorgelezen. In de 
Geref. Kerk is er de 2e en 3e zondag van 
Advent Kinderkerk.   
Ook 1e Kerstdag ‘s ochtends is er Kinderkerk 
in de Geref. Kerk. 
Oppas in Kolderveen is nu ook in het nieuwe 
gebouw! 
 

FIJNE FEESTDAGEN ALVAST GEWENST! 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jeugdflits 
 

 

 
 



23 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

  



24 DRIELUIK - Jeugdflits 

 

  



25 DRIELUIK - Jeugdflits 

 



26 DRIELUIK - Kerkdiensten 

 

KERKDIENSTEN:  
 

 
* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor het kerkgebouw. Vanaf 1 januari 2025 is er ook een uitgangscollecte bij de Hervormde kerk Nijeveen. 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       
Zondag 8 december Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman, gemeenteochtend Mevr. M. van Dorsten Diaconie Kerkbeheer 

2e Advent Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap, Wanneperveen Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 15 december Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Lopers Diaconie Kerkbeheer 

3e Advent Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 22 december Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Mevr. Groen, Giethoorn Dhr. S. Huismans Diaconie Kerkbeheer 

4e Advent Herv.Kerk Kolderveen 10:00 
Ds. W. Dekker, Kampen  
(m.m.v. projectkoor) 

Dhr. R. Westra Diaconie Kerkbeheer 

 Geref.Kerk 16:00 Kinderkerstfeest    
       

Dinsdag 24 december Geref.Kerk 21:00 Ds. M. van Hal, Kerstnachtdienst mmv. Euphonia Leger des Heils Onkosten 

       
Woensdag 25 december Geref.Kerk 10:00 Ds. P. Dekker, Meppel New Way, Hoogeveen Diaconie Kerkbeheer 

1e Kerstdag Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Dhr. H. Visser Diaconie Kerkbeheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Diaconie Kerkbeheer 

       
Zondag 29 december Geref.Kerk 10:00 Ds. J. Stap, Wanneperveen Mevr. M. van Dorsten Schuldhulpmaatje Kerkbeheer 

       
Dinsdag 31 december Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Voedselbank PKiN 

       
Zondag 5 januari Geref.Kerk 10:00 

Ds. J. Prosman, Gezamenlijke 
Nieuwjaarsbegroeting 

Dhr. A. Kroes Diaconie Kerkbeheer 


